
 
Theologische achtergrondinformatie over wonderen 
 
Je hoort het mensen wel eens zeggen, als ze iets bijzonders hebben meegemaakt: ‘De 
wonderen zijn de wereld nog niet uit’. Wat bedoelen ze? Wat verstaan ze onder een 
wonder?  
 
Een wonder is voor veel mensen een gebeurtenis of ervaring die zo bijzonder is, dat hij niet 
past in de normale gang van zaken, zoals je die dagelijks meemaakt. ‘Dat kan geen toeval 
zijn’, nog zo’n zinnetje dat wijst op een buitengewone ervaring.  
 
Wat is een wonder?  
Iets buiten - gewoons?  
Iets onverwachts?  
Iets dat je niet begrijpt?  
Iets dat niet wetenschappelijk verklaard kan worden?  
 
‘Ik zag twee beren broodjes smeren, o, het was een wonder 
het was een wonder boven wonder, dat die beren smeren konden…’  
 
In de Bijbel is een wonder iets anders. Het woord dat in het Nieuwe Testament regelmatig 
gebruikt wordt is ‘semeion’: teken. Een wonder verwijst, het wonder is een teken van iets 
anders, namelijk het Koninkrijk van God. De wereld zoals God die bedoeld heeft.  
Dan gaat het niet over beren die abnormaal gedrag vertonen, maar bovenal over mensen 
die genezen, mensen die God ontmoeten, vergeving ontvangen, een nieuw leven beginnen. 
Dan gaat het over God die mens werd, over Jezus die opstaat uit de dood.  
 
Voor veel mensen is een wonder iets dat je niet wetenschappelijk kunt verklaren. Niet? Of 
nog niet? Wat nu misschien wetenschappelijk onverklaarbaar lijkt, is dat wellicht op een later 
moment wel. Zo gezien zou je op den duur alle wonderen de wereld uit kunnen verklaren. 
 
Wonderen zijn Gods tekenen. Soms voor ons heel bijzonder en onverwacht, soms juist heel 
dagelijks en bijna vanzelfsprekend. De zon die opkomt, als teken van Gods trouw 
(Klaagliederen 3:23), de geboorte van een kind, herstel na ziekte, een nieuwe weg om te 
gaan: tekenen van Gods zorg en goedheid. De tekenen hebben een richting: het Koninkrijk. 
Het zijn tekenen van de God van Israël, van de Vader van Jezus Christus. Geen losstaande 
verschijnselen.  
 
Komen wonderen vaak voor? ‘Het is vol wond’ren om u heen’, zingt een lied. Dan gaat het 
over de dagelijkse tekenen van Gods trouw. De buitengewone tekenen die wij meestal als 



 
‘wonder’ omschrijven lijken minder vaak voor te komen, zeker als het om genezingen gaat. 
Dan gaat het om incidenten, om uitzonderingen. Ze zijn er wel. Het lijkt erop dat ze in andere 
werelddelen vaker aan de orde zijn dan in West- Europa (zie hierover: ‘Ruimte voor het 
wonder’ van Pieter en Nelly van Kampen). Wonderlijke genezingen roepen veel vragen op: 
waarom de één wel en de ander niet? Antwoorden zijn er niet. Uiteindelijk gaat het niet om 
de tekenen, maar om het Koninkrijk zelf en ons vertrouwen op de God Die dat rijk doet 
aanbreken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 


